
Dinsdag 17/06  noord 4  wisselend zon  en wolkjes

De dag voordat we onze tocht vanuit Rotterdam beginnen liggen we al met heel wat 
deelnemers aan de gastensteiger in City Marina Rotterdam. We kijken uit op een 
scala van grote, zéér grote jachten en voelen ons happy in ons eigen schip waarmee 
we overal wel kunnen varen, toch. Alles wat we nodig hebben ligt op loopafstand, 
restaurantjes, winkeltjes en een super grote Jumbo. Geweldig zijn de sanitaire 
voorzieningen, een complete badkamer met douche, toilet en wastafel. Welke 
jachthaven heeft dat. Later in de middag buurten we wat bij elkaar en brengen de 
avond gezellig door.

Voorafgaand aan deze tocht heeft de Ottepot zich afgemeld vanwege Albert Jan zijn 
ziekte, wij wensen ze het allerbeste via een mail. 

Woensdag 18/06 noord 4  wisselend zon, wolkjes ook wat spatjes

Het centrum is goed bereikbaar met de metro, lopen kan ook over de mooie 
Erasmus brug maar dat is wel een onderneming. In de loop van de dag komt de rest 
van de deelnemers aan en zijn we compleet. Waterjuffer, Zephyr, Siba, Jacobus, Roer 
Om, Walnar, Ganesha, Koppelduiker, Christina, Daruma, Banjer en Waypoint. 
Voorafgaand aan het diner kijken we eerst naar de voetbalwedstrijd die Nederland 
nipt wint met 3 – 2, poeh hé je zou er hartklachten van kunnen krijgen. Hierna was 
het erg lekker eten en een glas met inhoud aangeboden door Roel van Olst. 
Hiervoor onze dank. Uiterst tevreden zoeken we onze kooien op. 

Donderdag 19/06 Rotterdam – Dordrecht  noord 4  bewolkt

Het plan om eerst naar het oude passagiersschip de “Rotterdam” te varen blazen we 
af want met 12 scheepjes twee keer de Maas over te steken met toch veel beroeps 
en zeer knobbelig water is toch een onderneming. We gaan naar Dordrecht een van 
Nederlands oudste steden. Een druk bevaren route en zeker de oversteek van de 
driehoek Merwede, Oude Maas en Het Noord is goed uitkijken en vooral de 
verkeerspost raadplegen. De jachthaven ligt prachtig bij het centrum van de stad. 
Het weer is een beetje druilerig, toch even de benen strekken dan maar onder een 
paraplu. Helaas kunnen we geen steigerborrel houden vanwege de motregen dus 
buurten we in groepjes bij elkaar in de schepen, het is niet anders.

Vrijdag 20/06  Dordrecht – Willemstad NW 3/4  wisselvallig

Ook vandaag hoeven we niet zo lang te varen dus alle tijd voor het ochtendritueel. 
Eerst een stukje Oude Maas en dan steken we over naar de Dordtse Kil, we hebben 
de stroom mee. Ook hier veel beroeps en dat loopt wel tot Willemstad. Op het 
Hollands Diep is het ruim water, er komt een kort buitje over maar het knapt gelijk 
weer op. In de haven van Willemstad is een mooie steiger voor ons vrijgehouden, 
twee aan twee koesteren we ons in het zonnetje. Er is een probleempje op de 
Christina met een slang van zijn boiler, Gerrit komt er bij maar kan niet veel doen 
want de nieuwe slang is iets dikker en kan niet door een gaatje. René moet dus 



ouderwets een keteltje water warmen voor zijn afwas. Willemstad is een mooie 
kleine vesting, er is veel historisch bouwwerk te bezichtigen. Terrassen worden 
bezocht, het is hier fijn vertoeven.

Zaterdag 21/06  Willemstad – Oude Tonge ZW 3  wisselvallig

Even dacht Dick G. dat er diesel in zijn motorruim lag, good  old Gerrit kwam er bij 
het was vuil water dus keurig afgevoerd op het milieueiland. De Jacobus een 
probleempje met de kachel maar daar kon Gerrit niets aan doen dus op de koele 
avonden trui en sokken aan. We vertrekken richting sluis, we passen er royaal in met 
de hele club. Even hebben een briesje tegen en dan blak water dus vliegjes, dat heb 
je op zoet water. Door een smalle vaargeul bereiken we Oude Tonge waar de oude 
havenkom keurig voor ons is gereserveerd. Hier is de begraafplaats van veel 
slachtoffers van de watersnoodramp, daar wordt je even stil van. Verder zijn er 
genoeg supermarkten om de voorraden weer op peil te brengen. Het zonnetje 
schijnt, tijd voor een gezamenlijke borrel. Voor het clubgebouw kunnen we mooi 
zitten aan een lange tafel waar Dick N. zijn oude professie kan botvieren. Later eten 
we boven in de kantine een goede maaltijd. Dick G. heeft zijn gitaar meegenomen 
met de bedoeling dat we gezellig meezingen. Dat heeft wat voeten in aarde want de 
teksten liggen toch wel erg ver in onze grijze cellen opgeslagen. Toch een 
genoeglijk uurtje. Voldaan zoeken we onze schepen op.

Zondag 22/06  Oude Tonge – Bruinisse WNW 4 half bewolkt

Mooi weer, erg mooi weer met prachtige luchten. We stomen op naar de 
Krammersluis waar we erg vlot doorheen waren. Langs de mosselbanken richting 
Grevelingensluis. Wachten, wachten en nog eens wachten. Na ruim een uur varen we 
de Grevelingen op. Omdat de overnachtingshaven om de hoek ligt varen we door 
naar de Bommenede haven. Daar zijn mooie steigers aangebracht, we genieten van 
de zon, er wordt gezwommen, Peter kan eindelijk zijn logvinnetje schoonmaken 
onder water. We zien kleine kwalletjes drijven, geen bijters gelukkig. Zondag, 
zonnetje en een mooi zeilwindje dus druk op de Grevelingen, wel een leuk gezicht 
en de oud zeilers onder ons zien dit toch wel met een beetje weemoed aan. Aqua 
Delta is aardig voor ons met een kommetje waar we mogen liggen aan een mooie 
brede steiger. In het verleden hebben wij (Siba) hier regelmatig gelegen. We 
herkennen het niet meer, groot, luxe en duur (was ook nooit de goedkoopste). 
Design wastafels en royale doucheruimtes het moet toch ergens in zitten nietwaar. 
De avond valt, we zitten lang buiten.

Maandag 23/06 Bruinisse – St. Annaland WNW 2  zonnig

Ook dit traject is maar een klein eindje en zowaar gaat de sluis zeer vlot. We varen 
keurig rechts van het water komt er een klein beroeps vaartuig even pesten vlak 
langs varen en roepen dat we ruimte moeten maken. In het verleden is ons (Siba) dit 
ook al een overkomen op precies hetzelfde traject. De zonnige stemming blijft 
gelukkig en zonnig is het. Op een enkeling na gaan de schepen de geul in naar St.  
Philipsland om eventueel wat te zwemmen. Hier is het getijde water met toch heel 
wat meters verschil. Bij laag water staan er hele percelen droog. Het is goed toeven 
in de haven met in de avond weer voetbal. Kijken in de kantine of in het dorp in de 
kroeg. Nederland wint weer met 2 – 0 er zal wel dik feest gevierd worden in het 
land. 



Dinsdag 24/06  St. Annaland – Burgsluis NNW 4 half bewolkt

Volgens de havenmeester is 12:00 uur de beste tijd om te vertrekken dus de hele 
ochtend tijd voor kleine klusjes of een laatste boodschap in Burgsluis is namelijk 
niets alleen een restaurant. Over de mooie Oosterschelde richting Zeelandbrug maar 
wel mooi de stroom tegen. Geen nood het is korte broeken weer en we genieten 
volop. In de lucht zien we een plekje azuurblauw, héél apart misschien wel een gat 
in de ozonlaag (horen we nooit meer van). We passeren Zierikzee en varen om de 
platen heen naar Burgsluis. We worden vriendelijk ontvangen door de havenmeester 
en nog wat passanten. Ze vinden het ook hier prachtig al die “bootjes” bij elkaar. De 
“Koppelduiker”ontbreekt die is al naar een werf bij Veere gevaren om het een en 
ander te laten repareren. De voorzieningen zijn hier eenvoudig en wifi is ook niet 
geweldig, dit is trouwens in veel havens een heikel punt. Ach, in het verleden deden 
we het met rooksignalen, dat werkte alleen niet zo direct. In de avond valt er toch 
een buitje en is het ineens wat koeler, wel zo aangenaam.

Woensdag 25/06 Burgsluis – Goes  NNW 3/4 half bewolkt

Bij vertrek is het wat frisjes maar weer in de lange broek en een trui. Het blauw komt 
weer tussen de wolken het komt wel goed. De stroom hebben we mee, weer onder 
de brug door naar de Goese sas waar veel mannen langs de kant de sliert bootjes 
gadeslaan, dus ook hier veel bekijks. Naar Goes loopt een kanaal en vlak voor de 
haven ligt een verkeersbrug daar moesten we even wachten tijd voor de lunch, allen 
de “Walnar”en “Daruma” kunnen er onder door, zij zijn de kwartiermakers. Bij 
aankomst in de havenkom als we allemaal liggen krijgen we een bordje met amuse 
aangeboden van  restaurant “Jan” erg leuk en lekker. Goede reclame trouwens. Het 
weer is opgeknapt en het zonnetje schijnt volop. Ook Goes is prachtig, mooie oude 
straatjes en pleinen de havenkom waar we liggen is omringd door historische 
gebouwen. Winkels en horeca genoeg echt de moeite waard. In de avond gaan 
enkele ONJers dus eten bij “Jan” het eten was lekker maar alles duurde wel lang voor 
het op tafel kwam het werd dus erg laat. 

Donderdag 26/06 Goes – Veere  NNW 3  zonnig

We verlaten mooi Goes. De havenmeester bedient de bruggen en zwaait ons uit. Het 
duurt toch nog een uur voor we weer op de Oosterschelde zitten. Even om de hoek 
bereiken we de zandkreeksluis, zéér royaal. Het Veerse meer lijkt wel een brede 
rivier met al die bochten maar wel erg mooi, veel recreatie zowel op het water als op 
de wal. Bij Veere aangekomen moeten we door een smalle haveningang ook de 
haven is smalletjes zodat het even een boegschroef demonstratie lijkt. We schudden 
onze veren en zwermen uit om Veere te verkennen. Mooi, mooier, mooist, straten 
met keitjes en stokrozen langs de oude gevels. Aparte winkeltjes, nu eens geen 
grote ketens die je overal ziet ook genoeg terrassen voor een koel drankje. De 
“Koppelduiker” is weer van de partij na een fikse reparatie. Het is wel een eindje 
wandelen voor douche en toiletten met een ingewikkeld systeem om daar binnen te 
komen. Wel kan Bibett eindelijk de was doen er is een machine en droger. Ook deze 
avond is het lang warm.

Vrijdag 27/06  Veere – Middelburg ZW 3  half bewolkt

De afgelopen nacht heeft het best geregend, gelukkig laat het zonnetjes zich weer 
zien bij het ontbijt. Toch is het wat frisjes bij vertrek ook omdat we de wind tegen 
hebben. We moeten even door de sluis en varen het kanaal door Walcheren op. 



Beetje saai kanaal maar dat is kanalen eigen. De havenmeester in Middelburg dacht 
zeker dat ONJ een minibootje is, zo’n klein steigertje is voor ons vrij gehouden. Echt 
meewerken doet hij ook niet zodoende liggen we in groepjes uit elkaar. Daar kun je 
als organisatie niets aan doen, we schikken ons er maar in. Middelburg is ook een 
mooie stad met veel oude gebouwen, pleinen en straatjes, druk ook. We vermaken 
ons wel, af en toe dreigt een buitje het zet nog niet door. Tijdens het borreluur 
komt het naar beneden dus vlug de tenten over de kuipen getrokken. Deze tocht 
sluiten we af in eetkaffee (stond echt zo aangeschreven) “Den Fantast”. Hier nemen 
Pierre en Heleen afscheid, zij gaan met de trein naar huis en halen de boot later op. 
Het eten smaakt ons goed en de wijntjes ook. Tijd om de organisatie te bedanken, 
Bep, Dick N, Bibett, Peter, Mieke en Willem nogmaals het was top. Dan nog even 
Dick G, in alle havens rekende hij af met de havenmeesters, bedong ook nog korting 
en ging al de schepen af om af te rekenen, ook top. Voldaan gaan we naar onze 
schepen, morgen nemen we afscheid van elkaar al gaan er wel groepjes gezamenlijk 
nog wat ondernemen. 

Groeten van Monica en Gerrit
5 september 2014.


