Friesland/Schiermonnikoog juli ’11
Deelnemende schepen
ROER OM Miriam en Dick Granneman en Lotte (lief oud hondje)

KOPPELDUIKER Treske en Bert Strengholt

WATERJUFFER Tony en André van den Akker
GANESHA Bep en Dick Nanne

WAYPOINT Mieke en Willem Wayenberg

DORUS Noor en Kees Mout

SIBA Monica Simons en Gerrit van Baarlen
Zondag 26-06 zonnig ZW 4

In afwachting wat komen gaat arriveren wij in Woudsend waar wij hartelijk worden
ontvangen door Miriam en Dick Granneman. Geweldig appartement met
gastenverblijf en een gastensteiger voor de schepen. Langzaamaan komen de
deelnemers binnen druppelen en maken wij kennis met elkaar, nog een beetje
onwennig maar na het borreluurtje op het terras zijn we een aardig groepje op weg
naar avontuur. Er wordt nog wel een afspraak gemaakt met een onderhoudsbedrijf
omdat de waterkoeling van de WATERJUFFER niet echt te vertrouwen is. Deze avond
eten wij gezamenlijk bij MEISJE LOOS waar Noor en Kees Mout ook aanschuiven. Het
eten is heerlijk en de stemming goed. Alleen WATERJUFFER en SIBA liggen bij het
appartement de andere schepen overnachten in de jachthaven. Morgen zullen we
omstreeks 10:00 uur vertrekken.

Maandag 27-06 zonnig ZW 4

10:25 V Woudsend
15:45 A Leeuwarden
21,9 mijl afgelegd
5:50 uur onderweg

Op tijd is er een monteur bij de WATERJUFFER, toch even naar een kraan om te
hijsen. Alles ging vlotjes, het euvel verholpen, bleek de opening watertoevoer bijna
dicht te zitten met verf. Zo zie je maar dat onderhoudsbedrijven het vaak niet zo
nauw nemen, nu gaan we met een gerust hart richting Leeuwarden. De DORUS vaart
zijn eigen koers. Bij de Haukessloot houden we even een pitstop Lotte moest even
een plasje doen. Daarna varen wij de Middelseeroute, de Zwette, ons welbekend van
de Elfstedentocht. Ook voor SIBA een onbekend water. Mooi, lang en zéér warm. Bij
Leeuwarden moet er doorvaargeld betaald worden maar dan gaan alle bruggen wel



voor je open. Er is plaats voor ons gereserveerd maar waar. Na even een
misverstandje over de aanlegplaats varen we door het laatste bruggetje voor de
Prinsentuin. Daar is het een drukte van belang met zonnende jongelui, biertje bij de
hand met de benen in het water bungelend waar eigenlijk schepen horen af te
meren. We leggen wijselijk aan de overkant aan. Op zoek naar sanitaire
voorzieningen stuiten een paar mannen van onze groep op een ligplaats keurig
afgezet met lint, de gereserveerde plek. We verhalen nog een keertje en dan een
koel helder drankje in de schaduw op het gras. Later na wat opfriswerk slenteren we
het centrum in naar HUMPHREY’S om van een lekkere maaltijd te genieten. Een
jonge ijverige ober voorzag ons van happen en dranken met duidelijk plezier in zijn
werk. Rustigjes wandelen we terug langs mooie huizen en tuinen. Hier en daar
buurten we wat bij elkaar om een warme nacht in te gaan.

Dinsdag 28/06 zonnig weinig tot geen
wind

09:00 uur V Leeuwarden

15;30 uur A Lauwersoog

22,8 mijl afgelegd

6:30 uur onderweg

De bruggen gaan pas om 9;00 uur draaien, wij liggen dus op tijd klaar voor de
doorvaart want het is nog wel een stukje varen. Om deze reden is het bezoek aan
het museum afgelast. Het is warm, later broeierig warm. We varen de Dokkumer Ee
op samen met zo’n groot hok en later voegen zich nog twee haastige duitse
zeiljachten bij ons. Haast moet je hier niet hebben want je ligt uiteindelijk allemaal
weer voor de bruggen te wachten, volgens ons geven ze door hoeveel schepen er
aan komen. De Ee is een mooi vaarwater, we passeren het beroemde bruggetje bij
Bartlehiem en dan is het nog een heel eind naar Dokkum. Moeten er niet aan denken
om dat heen en terug te schaatsen brr. Ook bij Dokkum moeten we doorvaargeld
betalen, wij kunnen nog een lage brug omzeilen want we kunnen dwars door de
stadsgracht varen, erg leuk, ook weer een voordeel van onze geringe hoogte. We
pauzeren even voor de lunch en hondenplas, er is gelegenheid om diesel te tanken.
Voort maar weer het Dokkumer Grootdiep op. Dit water slingert zich ook weer door
de landerijen is ook een oude zeearm. Het Lauwersmeer is lang zee gebleven tot
1969. Nog twee bruggen en de sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (is geen foutje).
Prachtige vaargeul naar het meer waar Treske even over boord gaat om te
zwemmen. Helaas veel kleine vliegjes in de lucht, komt omdat er geen wind is en de
warmte. We zien paarden en koeien in het ondiepe water staan, grappig gezicht. We
vernemen dat DORUS al door de sluis is en aan de Waddenkant in een jachthaven
ligt (is er nog niet zo lang). Voor ons clubje is plek besproken in de binnenhaven,
kun je het niet maken om weg te blijven. We hebben een mooie steiger voor ons
allen. Eerst maar de douche benutten, die warmte en vliegjes even afspoelen, dat
voelt fris aan. Er ligt een waterslang binnen handbereik zo kunnen we af en toe het
hoofd even afkoelen. Enkele luitjes gaan aan de waddenkant een visje eten, nogal
een eindje lopen. Daar aangekomen is de keuken al gesloten en moeten ze het doen
met een broodje zalm of garnalen, praten als Brugman helpt geen zier. Langzaam
bouwen zich donkere wolken op vanuit het westen. Eindelijk barst de bui los met
harde regen en wind, nog wat extra lijnen bijgelegd. We zien het vuurwerk met



bliksemschichten horizontaal en vertikaal, prachtig en gelijk iets koeler. We zijn
allemaal blij dat de hitte er uit is.

Woensdag 29/06 Bewolkt NW 4 later 6
08;30 uur V Lauwersoog

10;00 uur A Schiermonnikoog

5,6 mijl afgelegd

1;30 uur onderweg

Ondanks het onweer en de regen was het toch nog een broeierig warme nacht. We
gaan vroeg van wal op naar de sluis. We moeten al eerste naar binnen want lage
schepen kunnen onder de brug liggen. Lauwersoog heeft een klein lastig sluisje
maar het lukt ons om vast te knopen. Gelijk buiten ligt het Wad voor je open en ruik
je de zilte lucht. Het is een klap water wat je voor je ziet, nauwelijks te bevatten dat
dit straks grotendeels droog ligt. Het zoute water bruist onder je schip door. Met de
GANESHA voorop kruipen we achter elkaar langs de boeien. DORUS is ook van de
partij dus nu met zeven schepen. Alles verloopt viotjes en zonder kleerscheuren
bereiken we de haven van Schier. Het is daar redelijk druk maar de havenmeester
wijst ons allemaal een plek, we liggen drie dik. Net als alle lijnen vast zijn barst de
bui los en schuilen we allemaal in onze roefjes, wij gaan rustig aan de koffie. Het
klaart weer op en met een groepje gaan we fietsen huren in het dorp. Een aardige
wandeling overigens. Horeca en winkeltjes genoeg in het kleine centrum. Het waait
hard, ieder zoekt zijn weg en gaat zijn gang, boodschapjes, terrasje, tochtje strand
en duinen, heerlijk allemaal. Inmiddels is het wad droog gevallen, heel apart het lijkt
of de veerboot over de zandbanken schuift, grappig gezicht. Hier en daar wordt er
aan boord gekookt, anderen laten dat doen, eetgelegenheden genoeg. In de avond
zingt het plaatselijke shantykoor zijn liederen. Wij persoonlijk blijven niet zo lang
luisteren want het is koud, terug in het schip zetten we even de kachel aan om de
botten wat te warmen voor het slapen gaan.

Donderdag 30/06 half bewolkt NW 5

Het ligt hier erg mooi met uitzicht op de haveningang. Schilderachtige luchten,
zonnig met af en toe dreigende wolken. We doen allemaal rustig aan. De
KOPPELDUIKER heeft water in het schip, men breekt zich het hoofd hierover maar
het probleem wordt niet gevonden. Treske dweilt alles op nu maar afwachten wat er
gebeuren gaat. Na de lunch gaan we fietsen onder leiding van een gids. Start bij het
bezoekerscentrum. Een klein groepje kan dit even niet vinden maar bij het juiste
waypoint aangekomen kunnen we vertrekken. Hier en daar een stop met uitleg en
verhaal over het hoe en wat van het eiland. We fietsen langs de waddenkant waar
o.a. zeekraal te vinden is. Een mooi natuurgebied met grazers, schapen vele wilde
planten en kruiden. Nog even pauze met een kruidenbittertje. Weer op de pedalen
terug naar het dorp het was nog best een pittig tochtje. Na deze trip pakken we een
terrasje met een welverdiend biertje. Nog hier en daar een boodschap, de fiets
inleveren en rustig wandelen naar de haven. Er volgt enig overleg over de volgende
dag, ook het programma motoronderhoud komt te vervallen. Dit zou te laat in de
middag zijn, Bert wil op tijd thuis zijn i.v.m. zijn moeder, Dick Granneman wil
zaterdag in Woudsend zijn voor een optreden van zijn shantykoor, wij willen daar
ook van de partij zijn dus nog een eind varen voor de boeg. Het was een mooie dag.



Vrijdag 01/07 half bewolkt NW 4/5 af en toe
een bui

10;30 uur V Schiermonnikoog
17,00 uur A Grou

30,4 mijl afgelegd

06;30 uur onderweg

* Voor we vertrekken valt er nog een beste bui. De KOPPELDUIKER is droog
gebleven van binnen wat voor Bert en Treske een geruststelling is. Het blijft
gelukkig ook droog als we weer het wad op varen. We nemen niet de kortste
weg om nog even van dit zoute water te genieten waardoor we in het kielzog
van de veerboot terecht komen. Ons konvooi ligt te dansen als een woest
waterballet. Voor de sluis is het even rondjes varen, dan mogen we eindelijk
naar binnen. Voor ons ligt een Aak met motorproblemen het ding wil niet
starten. De WAYPOINT voert de reddingsaktie uit en sleept het schip de sluis
uit. Zo zie je maar hoe sterk onze scheepjes zijn, chapeau Willem. Door de
wind zijn er gelukkig geen vliegjes op het Lauwersmeer. De KOPPELDUIKER
geeft gas en verdwijnt uit het zicht, we hebben haar (een schip is vrouwelijk)
niet meer gezien. Ook DORUS haakt vlak voor de Lorenzsluis af. Met een
uitgedund konvooi varen we de Zwemmer op een prachtig stuk water voor
vaartuigen met een doorvaarhoogte van 2,40 mtr die hoge kastelen kunnen
hier niet komen. Af en toe wat regenspatten op onze hoofden. Bij het
Margrietkanaal nemen we afscheid van de GANESHA de WAYPOINT vaart het
Bergumermeer op, komt met een ommetje naar Grou. Met drie schepen gaan
we het kanaal op. We verlangen nu wel naar het einde van deze tocht.
Gelukkig vinden we plaats in een beschut haventje waar ook de WAYPOINT
aanschuift. In de SIBA wordt het stapelen in de kuip maar we genieten van
een welverdiende borrel, knabbels en gezellige praat. Het was een lange
vaardag.

Zaterdag 02/07 zwaar bewolkt NW 5

10;00 uur V Grou
12:50 uur A Woudsend
14,3 mijl afgelegd
2;50 uur onderweg

We moeten even een stukje lopen om de douches op te zoeken. Het is in deze
hokjes een hele toer om je kleren droog te houden, je af te drogen om vervolgens
weer met moeite de kleding aan het lijf te krijgen. ROER OM, WAYPOINT en SIBA
vertrekken, WATERJUFFER blijft nog even om Grou te bezichtigen en wat
boodschappen te doen. Het is niet zo ver meer naar Woudsend. Ineens vaart DORUS
ook weer in ons kielzog, zij hebben in Wartena overnacht. Het weer knapt een beetje
op het blijft gelukkig droog. Het is drukker op het water vanwege het weekeinde en
begin van de vakantie’s. Gelukkig liggen we bij het appartement uit het gewoel. Dick
nodigt ons uit voor een lunch, wat heerlijk allemaal en het zit zo lekker weer op een
normale stoel. In de middag komt WATERJUFFER ook bij ons liggen, Waypoint is naar
de jachthaven. Nog even genieten van een borreluurtje op de WATERJUFFER om na
het eten naar het dorp te vertrekken voor het optreden van het shantykoor. Het is
een enthousiaste club zangers en muzikanten, bravo Dick. Wij zitten op het



verwarmde terras waar het nog gevaarlijk gezellig wordt. Tevreden zoeken we onze
kooi op voor een welverdiende nachtrust.

Zondag 03/07 bewolkt NW 3/5

11;05 uur V Woudsend
13;:20 uur A Stavoren
11,3 mijl afgelegd
02;15 uur onderweg

WATERJUFFER, WAYPOINT en SIBA genieten nog van de koffie bij Miriam en Dick om
daarna ieder weer zijns weegs te gaan. WAYPOINT wil toch ook naar het IJsselmeer
dus volgt SIBA naar Stavoren. We nemen afscheid van Miriam, Dick, Tony en André
en varen het drukke water op. Druk is het zeker, vele zeiltjes op het Heegermeer en
de Fluessen, tja met deze wind is het prachtig zeilen. Ook zijn er Skutsjes in de
weer, een mooi gezicht. We vinden nog een prettig plekje in het drukke Stavoren.
Even op de dijk kijken hoe het lJsselmeer er bij ligt, zéér ruig. Morgen beloven ze
weinig wind, we wachten wel af. Mieke en Willem gaan het stadje in en komen terug
met heerlijke haring, zodoende een laatste borreluur in de kuip van de WAYPOINT
met borrel, wijn en haring.

Zondag 04/07 bewolkt NW 3

Wij nemen afscheid van Mieke en Willem en gaan al om 08;00 uur door de sluis, zij
vertrekken later richting Enkhuizen. Het is nog knobbelig water, een nadeining van
de harde wind de afgelopen dagen. Na twee uurtjes zijn we weer in onze thuishaven
Andijk.

Wij danken Treske en Bert voor de organisatie, het doel Schiermonnikoog is gehaald
met een leuke groep. Veel dank aan het adres van Miriam en Dick Granneman voor
de diverse ontvangsten met koffie borrel en lunch in hun huis.

De bemanning van SIBA



